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Vijfde beginsel van Unieke Bijdrage — ‘Contribution’

Eris niemand anders precies zoals jij. Alleen jij bent jou, en jij bent onderdeel van de werkelijkheid
zoals ze is. De beste toegevoegde waarde die jij kunt bieden aan het leven is om jouw unieke
persoonlijkheid zo volledig mogelijk tot uitdrukking te brengen. Dat is jouw bijdrage aan de wereld,
jouw zelfrealisatie.

Als alleen maar jezelf zijn je enige unieke bijdrage is die je kunt bedenken, dan ben je al
gekwalificeerd voor het leven. Jij hoort erbij, we verlangen ernaar dat je volledig jezelf bent en tot
volle ontplooiing komt! Zo kun je het meest voor ons betekenen en kunnen we het makkelijkst van
je houden.

Het diepere besef van je eigen unieke bijdrage helpt je om te zien dat jouw persoon, jij, niet constant
op een weegschaal hoeft te staan om te meten of je wel goed genoeg bent. Je bent, dat is de aard
van de realiteit. De vraag ‘ben ik wel goed genoeg?’ speelt bij de meeste mensen een rol en heeft
meestal een remmende werking op de uitingen van de persoon. Keuzes die achteraf als fout worden
gezien gaan dan vergezeld van het naar beneden bijstellen van het gevoel van eigenwaarde, wat het
leereffect van die ervaring in de weg staat.

Jouw unieke bijdrage betekent niet de vraag ‘ben ik wel goed genoeg?’ steeds met een stevig ‘ja’ te
kunnen beantwoorden, waar het om gaat is dat je die vraag niet hoeft te stellen.

Het leven gaat niet om zelfafwijzing na het maken van fouten, maar om het leren van die fouten, dan
groei je onbelemmerd en onbezwaard door en kun je in vrijheid bijdragen aan het leven om je heen.
Vrij zijn van schuld, niet van verantwoordelijkheid.

Als je de wereld van Object Referentie achter je laat hoef jij je niet af te vragen wat een bepaalde
situatie je oplevert, maar meer wat je eraan kunt bijdragen.

Je gaat veel gelegenheden zien om de levensenergie van het Veld te laten circuleren, en dat is wat je
echt gelukkig en voldaan maakt. In deze manier van werken is niets onmogelijk omdat je steeds in lijn
blijft met wat wel gebeurt, niet vasthoudt aan wat niet is.

Wat je ook doet op deze manier, het zal mensen tot je trekken en je zult er succesvol in zijn, want je
genereert leven door de energie te ontvangen van het Veld van Onbegrensd Potentieel, deze vorm
te geven met je beste talenten en je liefde, en vervolgens te delen met alle leven om je heen. Dit is
de meest zuivere manier om een werkelijk betekenisvol leven te leiden.

Wallace Wattles noemt dit "Making the most of yourself to fulfil the purpose of the Thinking Stuff."
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Oefeningen 5: Authenticiteit en Waardecreatie

Kijk in je eigen leven in hoeverre je bezig bent jezelf volledig te ontplooien. Is er geen groei en houd
je voornamelijk een bestaande situatie in stand? Geloof je dat dat wel moet en er geen andere
mogelijkheid is? Als je beseft dat je eigen ontplooiing je roeping is, tot dienstbaarheid van anderen,
wat kun je dan doen om jezelf zo te ontwikkelen dat je het best uit jezelf kunt halen en zo het meest
voor anderen kunt betekenen?

Wat zijn jouw unieke eigenschappen? Welke dingen doe je met zo veel plezier dat je je gevoel voor
tijd en plaats vergeet als je ermee bezig bent? Welke activiteiten maken je gelukkig, horen echt bij
jou? Wat wil je in elk geval gedaan hebben voordat je dit leven verlaat?

Vragen aan jezelf

1. Hoe zou je, in vergelijking met de cellen in ons lichaam, kunnen zeggen dat het dienstbaar zijn
aan elkaar de hoogste vervulling van het leven is?

2. Als ‘brood op de plank’ geen enkel punt was, wat zou je dan doen?

3. Hoe kun jij in je werk/leven jouw ‘contribution’ leveren in termen van je eigen ontplooiing,
benutten van je unieke talenten en dienen van de mensen / wereld om je heen? Welk gevoel heb
je daarbij?

4. Hoe kunnen wij elkaar helpen (jij en de anderen in jouw omgeving) ons te ontplooien en ons ten
dienste te stellen van elkaar? Welke bijdrage kunnen wij aan elkaar leveren in leven / werk?
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