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Vierde beginsel van Ongebonden Intentie – ‘Intention’ 
 
Waar het potentieel van het Veld de levenskracht is, vrije distributie deze in beweging brengt en het 
pad van de minste weerstand de energie moeiteloos laat doorstromen, is intentie het scheppende 
element dat er vorm aan geeft. 
 
Intenties die we voelen noemen we wensen. Onze wensen hebben de scheppende kracht van de 
intentie. Vrees is het negatieve equivalent van de wens en heeft op dezelfde manier dit scheppende 
vermogen, waardoor de mensen in Object-Referentie de dingen die ze vrezen juist aantrekken, 
bevorderen en creëren. 
 
Ons individuele bestaan heeft een specifiek nut. Één van onze belangrijkste kenmerken is het zijn van 
een centrum van creatieve energie met een eigen creatief vermogen. Het Veld van Onbegrensd 
Potentieel staat zeer welwillend tegenover onze wensen die in lijn zijn met het doel 'Meer leven voor 
iedereen', want de realisatie van onze wensen is de manier waarop het Veld ook zichzelf tot 
uitdrukking brengt. 
 
Intentie is de impuls die de potentiële energie van het Veld ertoe aanzet zich in vorm uit te drukken. 
Net zoals de intentie van de oorspronkelijke waarnemer het universum met al haar vormen 
voortbrengt, creëren wij ook de objecten van onze intenties. Intenties brengen altijd werkelijkheden 
voort. Onze intenties maken deel uit van het grotere lichaam van bewustzijn en zetten processen in 
werking waarvan de effecten onze voorstelling verre te buiten gaan. 
 
Door onze intenties in lijn te brengen met de Universele Beginselen zetten we ze in de richting van 
het ene doel van het Veld en creëren we een sterke magneet die de levenskracht aantrekt. In de 
realiteit van het veld is er geen fundamenteel verschil tussen een gedachte, een gebeurtenis of een 
object. De één kan leiden tot de totstandkoming van de ander. 
 
Wij zijn scheppers van realiteit, niet alleen door het werk van onze handen. Het begint al met onze 
intenties en verlangens. Deze reiken uit naar alle kanten en zetten dingen in beweging buiten onze 
directe invloedssfeer. 
 
Het veld kan niet tegen iemands zuivere belang in werken. Het ondersteunt geen concurrentie en 
competitie, alleen creatie. Dus als wij onze intenties gebruiken tegen iemands belang, dan creëren 
we turbulente tegenkrachten die uiteindelijk op onszelf terugslaan. We kunnen geen blijvend succes 
bereiken ten koste van iemand anders. 
 
Je denkt misschien iemand te slim af te zijn, en je bent niet in staat om te zien hoe latere tegenslagen 
verband houden met die beslissing in diens nadeel. Niet door hocus pocus, toeval of wrekende 
goden, maar door reële correlaties in het veld. Onwaarheden werken op andere frequenties dan 
waarheden en resoneren met andere dingen in de omgeving. 
 
Intentie brengt nieuwe dingen voort uit de grenzeloze energievoorraad van het Veld. Ze hoeft nooit 
de strijd aan te gaan om dingen die er al zijn. Ze kan al die dingen bereiken en oneindig veel meer. 
Dus je hoeft nooit je hand uit te steken naar de rijkdom of het succes van anderen. Door gebruik te 
maken van de kracht van de intentie kunnen we onze doelen creatief en moeiteloos realiseren. 
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Intentie bestaat als een richtinggevend principe in het heden, in presence, niet als een vooruit 
geprojecteerde toekomstverwachting. Je intentie is niet afhankelijk van uiterlijke omstandigheden, 
de manier waarop ze tot uitdrukking komt wel.  
 

 

De kracht van ongebondenheid 
Dit of dat moet persé gebeuren, want we willen het zo graag. Als het niet gebeurt 'balen we stevig'. 
Dat is typisch Object Referentie. Gehechtheid aan de uitkomst van onze wensen leidt ons daardoor 
weg uit de sfeer van Veld Referentie. Wensen, verlangens en begeertes zonder die gehechtheid 
vormen de krachten die onze intenties heel sterk maken. 
 
Deze ongebonden of onthechte Intentie leidt ons direct binnen in het Rijk van Onzekerheid. Dit is 
dezelfde wonderbaarlijke ervaring die velen van ons in de kindertijd hebben ervaren. De wereld is vol 
nieuwe mogelijkheden. 
 
Zodra we beginnen te zoeken naar zekerheid, vanuit de onjuiste aanname dat onzekerheid ook 
onveiligheid betekent, beginnen we keuzes te maken die onze wereld kleiner maken. 

 

 
De enige plaats waar echte veiligheid gevonden kan worden is in het besef dat we een manifestatie 
zijn van de bron van alle dingen, die de intentie heeft dat we leven, creëren en plezier hebben in 
overvloed, want dat is de manier waarop deze bron zichzelf tot uitdrukking brengt, via ons. 
  

 
Overvloed en onzekerheid gaan hand in hand. Onzekerheid vertegenwoordigt een rijkdom aan 
mogelijkheden, niet een bedreiging voor onze veiligheid! 
 
Het beginsel van Ongebonden Intentie impliceert dat we ons ontdoen van onze gehechtheid aan de 
uitkomst van onze plannen en wensen. Ze hebben ons in een bepaalde richting geleid en dat is 
genoeg. Nu is het de tijd om alles dat dit pad ons brengt volledig te ervaren en er plezier aan te 
beleven, niet om vast te houden aan wat we hadden verwacht dat het ons zou brengen! 
 
Gehechtheid aan onze vooraf gevormde verwachtingen leidt ertoe dat we weerstand bieden aan de 
realiteit zoals deze echt is. Het plaatst ons in een strijd met het hele universum, die gewoon is zoals 
hij is, of we dat nou accepteren of niet. Daarom is ongebondenheid een voorwaarde voor een 
aangenaam leven. 
 

 

 
Het kernpunt van het Beginsel van Ongebonden Intentie is dat Intentie vorm geeft aan de 
scheppende kracht van het Veld, de transformatie van het niet manifeste tot vormen en 
gebeurtenissen in de manifeste wereld. Intentie is de non-competitieve scheppende kracht. 
 
Ongebondenheid of onthechting, gevoegd bij onze intenties, betekent dat we het Rijk van 
Onzekerheid verwelkomen, dat we erop vertrouwen dat aanvaarding van de dingen zoals ze zijn 
ons een enorm voordeel biedt bij het creëren van nieuwe dingen uit elke situatie. 
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We ervaren het bevrijdende besef dat ons persoonlijk gevoel van welzijn niet verbonden is aan 
welke omstandigheid dan ook, maar aan onze overeenstemming met de Beginselen van Groei. Het 
omarmen van onzekerheid betekent je open te stellen voor het Veld van alle mogelijkheden, voor 
het wonder en de viering van het leven. 
 

 

Oefening 4: gebruik intenties als je eigen kompas 
 
Word je bewust van je eigen intenties en wensen, schrijf ze op en onderzoek ze. Welke zou je willen 
loslaten, welke wil je eraan toevoegen? Wees je bewust van je intenties bij alles wat je doet en laat je 
erdoor leiden, laat in je intuïtie je intentie de richting bepalen, samen zijn ze de kracht die je brengen 
waar je wilt komen. 
 
Een intentie is iets anders dan een planning, een planning wordt mogelijk niet gehaald, een intentie 
is altijd een richtinggever voor je acties. Hecht je niet aan de uitkomst van je acties, blijf voelen wat je 
intentie is en blijf dienovereenkomstig handelen. 
 
Besef dat als dingen heel anders gaan dan je had verwacht of gehoopt ook die ontwikkeling 
belangrijke leerpunten voor je heeft, neem die nieuwe situatie als uitgangspunt en blijf richting 
geven aan je energie met je intenties. Aanvaard het heden met je presence en creëer de toekomst 
met je intenties. 
 
Vragen aan jezelf 
1. Wat zijn op dit moment je belangrijkste intenties? 
2. Hoe ben je gehecht aan het resultaat van die intenties? 
3. Kijk nu naar de onzekere kant van je intenties en voel je daar veilig bij. Weet dat de onzekerheid 

der dingen gelijk staat aan een veld van onbeperkte mogelijkheden. Voel het als de positieve 
spanning die je voelt aan het begin van een nieuw avontuur! 
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